Janneke (32) gooide het
bijltje er niet bij neer
toen ze jaren geleden
volledig arbeidsongeschikt

werd verklaard. Haar
doorzettingsvermogen werd
beloond: ze heeft nu werk
dat perfect bij haar past en is
niet langer afhankelijk van
haar uvitkering. En daar is ze,
terecht, heel trots op!

v “ Ik kreeg de diagnose tourette
. pas toen ik twintig was,
{ maar als kind had ik al tics.

Ik ‘kneep’ met mijn ogen, sperde
mijn mond ver open, en had allerlei
bewegingen en dwanghandelingen
die ik moest doen. Ik was heel goed
in het verbergen van mijn tics. Ik
schaamde me en was bang dat ik
uitgelachen zou worden. Op de lagere
school werd ik gepest. Ook thuis
verborg ik het. Daardoor voelde ik

me eenzaam. Ik had het idee dat

ik het niet mocht laten zien. In de
brugklas lukte het me niet om de tics
te verbergen en het zorgde ervoor dat
ik weer gepest werd. Daardoor legde
ik mezelf nog meer discipline op om
het te verbergen. Ik ben een introvert
persoon en durfde amper een

gesprek aan te gaan. Terwijl ik juist
veel behoefte had aan contact. Vanaf
mijn zestiende ging het steeds
slechter met me. Ik had
veel last van angst
en depressieve
gevoelens. Op
het atheneum
had ik het
moeilijk, al
kon ik de stof
wel aan. In het
vierde jaar was mijn
motivatie ver te zoeken,
Ik was meer met mijn muziek
bezig: op de gitaarschool had
ik iets meer contact met
mensen en daar voelde ik

me meer thuis dan op school. Na overleg met mijn moeder
stapte ik over naar de havo. Daar had ik het minder zwaar en
er bleef wat meer tijd over voor andere dingen, waardoor ik
de havo gewoon kon afmaken. Ik wist nog niet wat ik wilde
worden en begon aan een eenjarige opleiding tot medisch
secretaresse, Dat was een leuk jaar, ik kon mezelf volop
ontwikkelen op sociaal gebied. De mensen op de opleiding
waren wat ouder en ik werd niet gepest. Dat was voor mij al
een hele stap vooruit!”

Opluchting
“Op mijn achttiende leerde ik mijn huidige man kennen.
Bij hem voelde ik me meteen op mijn gemak. Ik kon - en
kan nog steeds - heel goed met hem praten. Voor hem heb
ik mijn tics nooit verborgen gehouden, bij hem kon ik me
laten gaan. Op mijn negentiende gingen we samenwonen
in een ander deel van het land. Hij stimuleerde me om uit
te gaan zoeken wat ik mankeerde. Ik had ook veel last van
migraine. We gingen samen naar de neuroloog en daar zei
ik heel voorzichtigjes: 'Tk heb soms last van tics! Toen ging
het balletje rollen. Die neuroloog verwees me door naar een
andere specialist en toen kreeg ik de diagnose tourette. Aan
de ene kant was dat een opluchting. Aan de andere kant was
het ook frustrerend: waarom wist ik nu pas wat ik had? Mijn
man heeft er verder nooit een probleem van gemaakt. Mijn
moeder verdiepte zich erin en ging met me mee naar een
contactdag voor lotgenoten. Ze begreep het steeds beter.
Na veel sollicitatiegesprekken, waarin ik heel verlegen was,
vond ik een baan. 1k werkte 32 uur, maar dat was veel te
hoog gegrepen. [k raakte snel overprikkeld. Als secretaresse
zat ik aan een bureau, vlak bij de balie waar afspraken
werden gemaakt. Het constante gepraat, het gerinkel van de
telefoon, alle herrie... Bovendien vond ik mijn werk saai. Ik
had meer in mijn mars dan brieven typen. Al met al was het
geen recept voor succes. 1k vond een nieuwe werkplek: leuk
werk en fijne mensen. Maar na twee maanden stortte ik in.
Ik realiseerde me dat het ondanks alles toch te veel voor me
was. Toen de manager tijdens een evaluatiegesprek
zei dat ik op sociaal gebied wel
wat achterliep, was dat de

durfden collega’s me niet
goed aan te spreken. Dat
vond ik heel heftig om te
horen. Ik belandde in de
ziektewet en mijn contract
werd, logisch, niet verlengd.
Ik moest met mezelf aan de
slag en heb veel therapie gehad.
Daarna volgde ik een opleiding
diétetiek. Dat was een leuke opleiding. Tk
had vriendinnen en de theorie ging me prima af. Maar
tijdens mijn stages liep ik weer vast. Ik werd gek van de

bekende druppel. Blijkbaar

hectiek in het ziekenhuis. Het was
allemaal te vluchtig en ik liet me

snel overrompelen door anderen. En
tijdens mijn stage in de praktijk van
een diétiste kon ik mijn ei ook niet
echt kwijt. Tk maakte de opleiding af,
maar had niet het idee dat ik dit werk
heel lang wilde doen.”

Ziektewet

“Toen ik tijdens mijn tweede baan als
secretaresse in de ziektewet belandde,
werd ik volledig afgekeurd. Ik kreeg
een Wajong-uitkering. Aan de ene kant
fijn, want ik kon ook echt niet veel, maar
aan de andere kant was het heel vreemd
om te horen dat ik een jonggehandicapte
was. Ik val nog onder het oude stelsel en werd
niet verplicht om iets te gaan doen. Maar dat
voelde helemaal niet goed. Alsof ik niets meer kon
bijdragen, alsof ik niet nodig was. Maar ik kan goed
leren en vond het zonde om niets te doen. Ik wilde het
heft in eigen hand nemen, zelf de regie hebben. Gelukkig
kreeg ik op eigen verzoek vanuit het UWV een fantastische
coach toegewezen. Zij heeft me heel goed geholpen. Samen
met haar kwam ik erachter waar mijn echte passie lag: bij
schrijven. En die weg sloeg ik in. Ik trok de stoute schoenen
aan en reageerde op een vacature voor hoofdredacteur. Het
ging om een werkervaringsplek. Dat was heel spannend,
maar gelukkig prikte de directeur daar in het gesprek
doorheen. Tk kreeg een kans! Daar deed ik veel ervaring op
en ontwikkelde ik me op sociaal gebied. Vanuit die functie
wilde ik graag de stap maken naar betaald werk.”

Hoopvol
“In die tijd had ik zelf ook een website gemaakt over tourette
en gaandeweg kwam ik erachter dat mijn passie daar lag. Ik
stuurde een open sollicitatie naar Webmastery: een bureau
dat websites en sociale media beheert voor bedrijven. Zij
werken met medewerkers die aan huis gebonden zijn of die
thuis beter functioneren dan op een kantoor, vanwege een
medische reden. 1k begon met vier uurtjes werken
vanuit huis. Dat bleek voor mij ideaal.
Geen reistijd, geen prikkels

van buiten en zelf mijn uren indelen.
Ik kreeg een contract aangeboden en
nu zit ik op mijn plek! Langzaam heb ik
mijn uren uitgebreid en vorige maand
kreeg ik bericht dat ik voor het eerst
zelf genoeg had verdiend en dat mijn
uitkering voorlopig wordt stopgezet.
Dat was een echte mijlpaal! Met
tourette leven is echt niet makkelijk.
Ik moet er altijd rekening mee houden,
mijn grenzen bewaken en zorgen voor
balans in mijn leven. Maar ik ben
positief en heb hoop voor de toekomst.
Wie weet kan ik ooit ook een paar
dagen op een kantoor werken." M
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